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Kampthema

	Personage
	Gespeeld op dag
	Gespeeld door

	Shrek 
	alle
	elina

	Ezel 
	2,3,4,5,6,7,8,9
	jolan

	Prinses Fiona 
	5,6,7,8,9
	stijn

	Lord Farquaad 
	3,4,6,8,9
	lars

	Draak (naam Fergie)
	5,9
	Gilian

	Sprookjesfiguren:
	
	

	Big 1
	2
	lina

	Big 2
	2
	coco

	Big 3
	2
	joppe

	Peperkoekemannetje ?
	3
	to

	
	
	

	heks
	2
	fien

	Verteller 
	alle
	hazel

	Dorpsbewoner 1
	1,2,8
	gilian

	Dorpsbewoner 2
	1,2,8
	jels

	Pinokkio 
	2
	Floor

	Sneeuwwitje 
	bij tinder
	lexi

	Assepoester 
	bij tinder
	jules

	7 dwergen (maak poster met 7 dwergen op
	2,8
	runne

	Puss in boots 
	8,9
	Jels

	
	
	

	Spiegel aan de wand 
	8
	to

	Robin Hood 
	7
	Hel1

	Robin hood handlangers
	7
	Viktor en lucca

	 
	
	

	
	
	

	Pastoor 
	9
	ignace

	Ridder 1
	2
	Lars

	Ridder 2
	2
	

	Gemaskerde man
	9
	Lucca

	koekie
	3
	Gilian?

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	



[bookmark: _heading=h.gjdgxs]


[bookmark: _heading=h.30j0zll]Aflevering 1: 02/07
Intro  van  Shrek,  zo  vettig  mogelijk.  In  zijn  eigen  moeras  en  uitleggen  wat  een  oger  is. 
Dorpsbewoners  die  Shrek  aanvallen  en  weglopen 
Zeggen  dat  iedereen  schrik  van  Shrek 
Knutselen:
·   	Sprookjesboek: Mooi groot geknutseld
·   	WC- Cabin
·   	Shrek’s huis
·   	Waarschuwingsborden
·   	Fakkel
·   	Hooivork
·   	Knuppel
·   	Wanted bord van shrek
·   	Poster voor sprookjesfiguren
-> klaarzetten! 
Personages:
·   	Shrek
·   	Verteller
·   	Desnoods prinses en draak in kasteel.
·   	Dorpsbewoners
[bookmark: _heading=h.1fob9te]Scene 1
Het sprookjesboek waarmee shrek begint wordt getoond en slaagt open. Dan begint de verteller het boek te vertellen. ( Verteller of Audiofragment)
Verteller: Er was eens een mooie prinses. Maar er rustte een vreselijke betovering op haar, die enkel gebroken kon worden door de eerste kus der liefde. Ze zat opgesloten in een kasteel, bewaakt door een vuurspuwende draak. Vele dappere ridders probeerden haar uit deze gevangenis te bevrijden, maar niemand zegevierde. Ze wachtte in de gevangenis van de draak 'in de hoogste kamer van de hoogste toren, op haar ware liefde en de eerste kus der ware liefde.'

Terwijl de verteller zijn laatste zinnen afwerkt, begint Shrek wat te kreunen in zijn WC- cabin (Kaka doen). Als verteller klaar is, spreekt Shrek…
Shrek: Ja haha, alsof dat ooit gaat gebeuren ( Nog zo een verhaal en het is Pasen). Wat een bull…
 en sjast dan de WC door. (audiofragment)

Smash Mouth - All Star begint te spelen
Shrek stormt WC uit met broek tot aan zijn knieën, trekt deze op terwijl er nog wat wc-papier aan zijn schoen hangt. Haalt goed adem en is gelukkig. Hij gaat zich douchen onder modderdouche. Poetst zijn tanden met modder (choco). Hij laat een dikke scheet (muziekfragment op radio).
Hij eet wat slakken en wormen (meelwormen, en slakken uit slakkenhof) die de kinderen zien liggen.
Hij werkt dan zijn waarschuwingsbord af en klopt deze in de grond. Er staat op “ Opgepast, Oger”
[bookmark: _heading=h.3znysh7]Scene 2
Terwijl het liedje doorspeelt gaat de scène over naar het dorp. Daar hangt een groot bord met “Gezocht: Oger; Grote beloning” met dollar teken en Shrek’s gezicht op.
Dorpsbewoners: Ze staan rond het bord van Shrek en roepen “ We vangen die lelijke oger” en ze stormen naar hun shoppen, fakkels en hooivorken. Iemand tekent een zogezegd plan om hem te vangen.
De dorpsbewoners lopen wat rond richting Shreks huis terwijl Shrek wat vettig blijft doen en genieten. Hij zit ondertussen  in zijn zetel languit en boert wat erop los.

Muziek stopt geleidelijk.
Verteller: de dorpsbewoners hebben Shrek’s huis gevonden en zijn van plan hem te vangen. Als dat maar goed komt. 

*De dorpsbewoners zitten nu stiekem te kijken naar Shrek’s huis.*

Dorpsbewoner 1: Denk je dat die Oger daar is?
Dorpsbewoner 2: Oké, ja. We gaan ‘m halen! Zegt deze persoon wat opdringerig.
Dorpsbewoner 1: Hé, wacht even. Weet je wel wat dat ding je kan aandoen?
Dorpsbewoner 1: Hij maalt je botten tot broodmeel.
Dorpsbewoner 2: Tot broodmeel?
Dorpsbewoner 1: Ja, deze oger is een verschrikkelijk lelijk groen monster dat geweldig hard stinkt, rolt in de modder en heel gemeen is. Hij kent geen genade en zal niet twijfelen om je botten te verbrijzelen
Verteller: Maar Shrek had de dorpsbewoners allang gezien en was van plan ze de schrik van hun leven te bezorgen. Hij had genoeg van al deze mensen die hem wilden vangen. 

*Terwijl was Shrek tot achter de dorpsbewoners geslopen en staat plotseling achter hen.*

Shrek: Eigenlijk doe een reus dat. Ogers zijn veel erger. Ze maken kleding van je vers afgepelde huid. Ze schaven je lever. Knijpen het sap uit je ogen! Het is best lekker op brood.

*Zegt Shrek angstaanjagend terwijl hij de dorpsbewoners achteruit jaagt. Dorpsbewoners zijn bang.*

Dorpsbewoner 1: Achteruit, beest! Ik waarschuw je(terwijl hij met de fakkel zwaait).

*Shrek blaast de fakkel (kaars) zonder moeite uit.*

Dorpsbewoner 1: Heum oké dan *slik*.

*Shrek brult heel luid. ( audiofragment)
Dorpsbewoners roepen angstig.
Shrek stopt met brullen en bewoners blijven stokstijf staan.*

Shrek: Dit is het deel waar jullie weglopen.

*Alle dorpsbewoners lopen weg.*

Shrek: En blijf weg!
Verteller: Maar nadat de dorpsbewoners zijn weggelopen ziet Shrek een poster op de grond liggen. “Gezocht Sprookjesfiguren, beloning” 
Shrek: Wat is dit nu weer? Zucht
Verteller: Shrek besluit er geen aandacht aan te geven en gooit de poster op de grond terwijl hij terug naar huis wandelt. 

*De scène hierop staan sprookjes figuren aan te schuiven.*

[bookmark: _heading=h.2et92p0]Aflevering 2: 03/07
EXTRA POSTERS van sprookjes omhoog hangen de dag ervoor!
Alle sprookjesfiguren staan aan te schuiven om gevangen genomen te worden en verkocht te worden. Intro van ezel en anderen. Ontsnapping van ezel.
Shrek ontmoet ezel 
Alle sprookjesfiguren staan bij Shrek bij de aankomst van Shrek bij zijn eigen moeras.

Knutselen: kar met kooi op, wapens, beloningsposters

Rollen: verteller, ridder 1 en 2, shrek, ezel, pinocchio, heks, wolf, 3 biggen, 7 dwergen, dorpsbewoner 1, dorpsbewoner 2, dorpsbewoner 5, dorpsbewoner 6

Decor + setting: Bos + huifkar met kooi waar enkele sprookjes inzitten. Ridders 1 en 2 zitten aan een tafel met geldbuidels, mensen schuiven met sprookjes aan om ze te verkopen aan lord farquaad.  Vooraan in de rij staat een dorpsbewoner 1 met een heks, hierachter dorpsbewoner 2 met de 3 biggetjes, dan dorpsbewoner 5 met pinokkio in de armen,  tot slot dorpsbewoner 6 met ezel.

In de buurt zitten nog andere sprookjesfiguren in de kooien of lopen ergens rond vastgeketend door een ridder

Verteller: In het bos waar Shreks moeras zich bevindt, staat een lange rij mensen aan te schuiven. Ze hebben allemaal sprookjesfiguren gevangen en zijn hier om hun beloning op te eisen. 
Ridder 1: *breekt bezemsteel in 2*  Zo, dat zal u leren van te vliegen! *neemt heks bij het touw waarmee ze is vastgebonden en brengt ze naar de huifkar* 
Ridder2: Dat is dan 20 goudstukken voor de heks *geeft geld aan dorpsbewoner 1*  VOLGENDE!
Ezel: Oh nee, alsjeblieft, geef me niet aan, ik zal nooit meer koppig zijn. Geef me nog een laatste kans
Dorpsbewoner 1: Och houd je kop dicht! * slaat ezel bijna om de oren* 
Ridder 1: Wat heb jij daar? 
dorpsbewoner 2: Een sprekende pop.
Pinocchio: Ik ben geen pop, ik ben een echte jongen *neus groeit* 
*Pinocchio wordt overhandigd aan ridder 1 die hem wegdraagt* 
Ridder 2: Volgende * dorpsbewoner 6 komt met ezel aangewandeld*  wat is dit?
Dorpsbewoner 1: Ik heb een sprekende ezel.
Ridder 1: Dat is 20 zilverstukken waard, als je het tenminste kan bewijzen.
Dorpsbewoner 1: Komaan ezel, praat dan *ezel zwijgt* 
Ridder 2: Ezels praten helemaal niet. Neem ze mee! 
*Ridder 1 neemt de boerin bij de hand, en voert ze van het podium af.* 
Ezel: Oef, dat liep goed af!
Ridder 1 en 2: Hij praat!
Ridder 2: Grijp hem! 
Verteller: Ezel loopt zo snel als hij kan het bos in waar hij na een tijdje tegen Shrek aanloopt. Dit groot eng ding zal hem wel kunnen beschermen denkt hij en hij verschuilt zich heel snel achter Shrek. De ridders zien Ezel achter de oger staan en komen op trillende benen op Shrek afgelopen. *alle ridders lopen naar ezel, die zelf wegrent in de bossen, tot hij tegen Shrek aanloopt. Shrek draait zich om en kijkt naar Ezel die zich achter Shrek verstopt wanneer de ridders aankomen. de ridders komen traag op Shrek afgewandeld met getrokken wapens, ridders 2 en 3 beginnen te trillen op hun benen*  
Ridder 1: Jij daar! Oger! In de naam van Lord Farquaad plaats ik jullie beiden onder arrest!
Shrek: Oh ja? Jij en welk leger??
*Ridder 1 kijkt om zich heen en ziet de wapens van de andere 2 ridders liggen, deze zijn gaan lopen van de schrik. Nu gaat ook ridder 1 lopen en Shrek begint te lachen en draait zich om en wandelt weg van Ezel, die na even wachten Shrek volgt* 
Ezel: Oh wow, dat was fantastisch! Ik ben eindelijk terug vrij!
Shrek: Wacht eens even, praat jij tegen mij? *draait zich om* 
Ezel: Ja ik had het tegen jou, dat was gewoon fantastisch hoe jij met je gestalte alle soldaten hebt weggejaagd. Ze dachten dat ze mij gevangen konden nemen maar toen was jij er ineens en BAM ze plasten allemaal in hun broek van de schrik. Ik zou wel altijd zo iemand als u bij me willen hebben om me te beschermen tegen de soldaten en andere vijanden. Ik ben echt zo blij dat ik weer vrij ben!
Shrek: Wel waarom ga je dat niet vieren met je eigen vrienden...,?
Ezel: Maar…. ik heb helemaal geen vrienden. He ik weet het, jij kan mijn vriend zijn! Je bent een echt vechtmachine! Niemand kan me kwaad doen.
Shrek: *Brult luid en lang in ezel’s gezicht* 
Ezel: wow dat was eng, nu, als we vrienden willen zijn heb je wel een muntje nodig want je adem stinkt! *shrek wandelt ondertussen verder, duidelijk geïrriteerd door ezel* 
Shrek: Waarom achtervolg je mij? Ik ben een oger, ik eet ogen met maagzuursap als ontbijt en neem modderbaden! Stoort je dat dan niet?
Ezel: Nee helemaal niet! *ondertussen komen ze bij het moeras van Shrek aan*  Wow, wie zou er hier nu willen wonen?
Shrek: Dat is mijn huis.
Ezel: En het is prachtig! Ooh kijk naar deze mooie steen, dat is nu echt ne mooie steen! Mag ik alsjeblieft blijven?
Shrek: Nee
Ezel: Alsjeblieft???
Shrek *zucht* Okee dan, voor 1 nacht is het goed.
Ezel: Okee joepie! We blijven super laat op en vertellen griezelverhalen aan elkaar, en morgen bak ik pannenkoeken als ontbijt!
*Shrek loopt zijn huis binnen en smijt de deur dicht voor de neus van ezel, die droevig ervoor gaat liggen* 
Verteller: Shrek en ezel gaan slapen maar in het midden van de nacht wordt shrek wakker van een lawaai buiten. Hij gaat naar buiten en ziet dat alle sprookjesfiguren bij hem in het moeras zitten!
*Alle sprookjesfiguren spelen met elkaar, zijn een tent aan het opzetten, eten aan het maken,... de 3 biggetjes lopen voor de voeten van shrek en druk door elkaar heen*
Shrek: Nee, dit kan niet, NEE!! WAT DOEN JULLIE IN MIJN MOERAS?
*doodse stilte, krekelgeluiden, iedereen schrikt van Shrek*
Shrek: Okee, iedereen weg, uit mijn moeras! Ezel! Wat heb jij gedaan?
Ezel: He ik heb niemand uitgenodigd.
Pinocchio: We zijn niet uitgenodigd, we moesten naar hier komen!
Shrek: Van wie?
Big 1: Van Lord Farquaad.
Big 2: ja hij heeft ons allemaal naar hier gestuurd.
Shrek: En waar kan ik die lord farquaad vinden?
Ezel: Oeh ik ik weet het!
Shrek: En weet nog iemand anders waar ik die kan vinden?
Ezel: Ikke Ikke! Kies mij
Shrek: Iemand, jij daar *wijst naar een dwerg* met je puntmuts? Of jij? * wijst naar wolf*
Ezel: Ikke Ikke!! *praat tussen shrek door en spring op en neer van enthousiasme* 
Shrek: *zucht*  okee ezel, kom maar met mij mee. Waar moeten we naartoe?
Ezel: Naar Duloq, daar zit hij in zijn grote kasteel! Komaan Shrek! Roadtriiiip!!!!



[bookmark: _heading=h.tyjcwt]Aflevering 3: 04/07
Alle  sprookjesfiguren  crashen  bij  Shrek.  Dus  hij  wil  weten  wie  daar 
verantwoordelijk  voor  is.  Blijkt  dat  ene  lord  Farquaad  te  zijn.
Shrek  gaat  met ezel  naar  lord  Farquaad. 
 
Lord  farquaad doet  zijn  intrede  via de koekjessène,  net  zoals  de  betoverde  spiegel  die  de  drie  prinsessen  voorstelt.  eigenlijk  een soort  tinder 

Mop  moet  gemaakt  worden:  Eik,  wat  is  dat.  Euj  ,  dat  is  maar ne  ezel  als  ze binnenkomen  bij  farquaad 
Organiseert  toernooi  voor  prinses  te  redden

Rollen: Shrek, ezel, verteller, koekie, farquaad, soldaat, spiegel 

Materiaal; koekjes (voor koekie om uit te spuwen),  tinder namaken op karton? Of gewoon een gsm gebruiken, kasteel duloc

Verteller: Shrek en Ezel zijn op pad naar Duloq, Shrek wil zijn moeras terug en wil weten waarom Lord Farquaad alle sprookjes naar hem heeft gestuurd. 

Scene 3 

Deel drie
(sprookjesfiguren zitten in shrek zijn huis, shrek trekt naar lord farquaad? lelijk mopje, farquaad zit bij koekje met benen te spelen, tinder vr de prinses)
 
Verteller: Shrek en Ezel zijn nu dus op pad naar lord farquaad, het was een lange tocht, zeker voor shrek die opgezadeld zat met ezel, maar elders in een groot kasteel was een verschrikkelijke situatie aan de gang 

*Nu zijn we even bij lord farquaad met koekie in kasteel Duloc*

Koekie: *in paniek aan het rondkijken (vastgebonden)*
Farquaad: Loop maar loop maar zo snel als je kan *lacht kei evil en slaat dan zijn hand op tafel* waar zijn alle sprookjesfiguren?!
Koekie: je bent een monster!
Farquaad; Ik ben geen monster, jij en al die sprookjesfiguren zijn de monsters! Jullie verzieken mijn perfecte wereld, zeg me dus, waar zijn ze?!
Koekie: ik zal nooit iets zeggen! *tuft in zijn gezicht, het tuf is eigenlijk brood of een koekje hangt ervan af wat we voorhanden hebben*
Farquaad: ik heb geprobeerd vriendelijk te zijn! *wilt een van zijn snoepknopjes nemen op zijn hemd*
Koekie: nee! Niet de koekjes! Ik zeg alles! De muffinman heeft ze! De muffinman!
Farquaad: de muffinman?

*Farquaad wordt onderbroken door soldaten*

Soldaat: ik heb het! Ik heb de spiegel!
Verteller: De soldaten hangen de spiegel aan de muur 
Farquaad: spiegel spiegel aan de wand, is dit niet het beste land dat het ooit heeft gehaald tot in de krant?
Spiegel: wel, technisch gezien is het niet jouw land want je bent geen koning

*Farquaad kijkt heel boos*

Spiegel: ik bedoel, je bent bijna koning je hebt gewoon een prinses nodig, mag ik je voorstellen aan onze drie single tinder kandidaten? Hier zijn ze dan, de eerste single vrouw is mentaal mishandeld geweest maar ze kan kuisen zoals geen ander, ziehier assepoester!

*Farquaad kijkt naar de prinses en veegt links*

Spiegel: oke en nu dan single nummer twee, ze draagt graag capes maar leeft wel samen met zeven andere mannen dus dat is wel een nadeel, dit is dan sneeuwwitje

*Farquaad veegt weer links*

Spiegel: en de laatste single met vurig rood haar dat in een kasteel vastzit dat beschermd wordt door een draak en hele hete lava zodat je wat kan opwarmen, ze is de jouwe als je haar kunt redden! prinses Fiona!

*Farquaad applaudisseert en veegt naar rechts*

Farquaad: ja! Haar wil ik! Zij zal het zijn! Ik moet iemand vinden die haar gaat halen voor mij want ik heb geen zin om met een draak te vechten
 
Verteller: Shrek en ezel zijn ondertussen nog druk op weg naar kasteel Duloq en in een diep gesprek 
Ezel:  Zijn we er bijna?
Shrek: Nee
Ezel: *neuriet een beetje* En nu dan?
Shrek: *rolt met zijn ogen* Nee nog altijd niet 
Ezel: *blijft neuriën* En nu dan?
Shrek: *zucht gefrustreerd* Nee! We zijn er nog altijd niet en het gaat nog heel lang duren!
Ezel: *knikt en neuriet gewoon*
Shrek: En stop met neuriën! *brult gefrustreerd*
Verteller: eindelijk na lang wandelen komen ze aan bij kasteel Duloc, ze gaan direct naar het binnenplein waar ze een heel schouwspel zien

*farquaad zit boven op zijn toren rond te kijken naar alle soldaten als shrek binnenwandelt*

Farquaad; IEUW!! Wat is dat?! Het is lelijk!
Shrek; dat is wel heel gemeen, het is maar een ezel





Aflevering 4: 06/07

Lord Farquaad: Nieuwe regels! Wie die lelijke oger kan verslaan, mag de prinses gaan redden. Grijp hem!

Verteller: Shrek en ezel worden meteen omsingeld door verschillende ridders die maar al te graag een knappe prinses uit de toren willen redden, maar gelukkig is Shrek een grote stevige oger!

Shrek: Pak aan stelletje malloten! (terwijl hij de hoofden van twee ridders tegen elkaar botst) 

*Ezel ziet dat er een ridder Shrek langs achteren probeert aan te vallen en besluit hier een stokje voor te steken.*

Ezel: Jiehaa *terwijl hij met z’n achterste poten de ridder in de rug van Shrek neerschopt*
Verteller: Shrek en Ezel hebben na eventjes vechten alle ridders verslagen die het tegen hen wilden opnemen en kijken om zich heen wachtend op wat er nu zal gebeuren. Zal Lord Farquaad hen toch verder proberen te vermoorden of hen naar het kasteel van Fiona sturen?

Shrek: Dat was het? Ik begon het net leuk te vinden…

*Farquaad staat met open mond naar het gevecht te kijken en springt recht wanneer het gedaan is.*

Lord Farquaad: Wachters!

*De wachters houden Shrek onder shot met pijl en boog.

Lord Farquaad: Welwel, het ziet er naar uit dat jij de ideale kandidaat bent om mijn prinses te gaan halen. .
Shrek: Howhow, sorry Lord weet-ik-veel-wie, maar ik ben enkel naar hier gekomen om mijn moeras terug te krijgen, meer niet.
Lord Farquaad: Dat is een deal! Jij bezorgt me mijn Fiona en ik geef je je moeras terug.
Shrek: Weer zoals het was? Met slijmerige poelen, zalige modderbaden en de geur van ongewassen oksels?
Lord Farquaad: Exact zoals het was! Zodra je me de prinses bezorgt…
 
Verteller: Shrek en Ezel verlaten Duloc en vertrekken op queeste naar prinses Fiona.

Ezel: Zeg euhm Shrek, vertel eens… Waarom neem je je moeras niet zelf terug? Als oger staat niemand je in de weg, je kan Lord Farquaad makkelijk aan. Waarom zou je in godsnaam deze hele reis maken? 
Shrek: (zucht)  O God, er is dus een reden waarom ezels normaal gezien niet spreken… Maar je vraagt je dus af waarom ik hun hoofden er niet gewoon afdraai en uitpers als een sinaasappel? 
Ezel: Euhm ja, dat is toch wat ogers doen?
Shrek: Wel nee, ogers lusten geen sinaasappelsap. En bovendien zijn ogers zoals euhm… (raapt ajuin op) ajuinen.
Donkey: Ajuinen…Hoezo? Omdat je stinkt en mensen doet huilen?
Shrek: Neen, omdat we lagen hebben. Verschillende lagen, zoals een ajuin. Wij hebben ook gevoelens, diep vanbinnen. En heel soms laat zelfs ik deze diepe gevoelens vrij in de buitenwereld. 
*Shrek laat een luide boer (audiofragment)*

*Ezel kijkt Shrek bedenkelijk aan en schudt zijn hoofd*

Shrek: Ach je weet wat ik bedoel, loop nou maar door. We moeten ons haasten.

*Shrek loopt een tijdje zwijgend verder, Ezel volgt al fluitend. (Shrek op kop), wanneer Ezel plots iets ruikt*

Donkey: Jezus, Shrek… Waarschuw me in het vervolg als je er eentje laat vliegen. Ik had net mijn mond open gadverdamme… 
Shrek: Ik heb helemaal niets laten vliegen. (snuift in de lucht) Dat is de geur van vulkaansgas. We komen dichterbij…

*Ze lopen met verhoogd tempo van het toneel.*
 
 
 







[bookmark: _heading=h.3dy6vkm]Aflevering 5: 7/07
Shrek en ezel komen aan in het kasteel met hangbrug en redden Fiona
Personages: Shrek, Fiona, ezel, draak
Attributen: wit doekje, ridderhelm

Verteller: Ezel en Shrek zijn ondertussen begonnen aan hun tocht naar het kasteel van Duloc, daar waar de mooie prinses Fiona opgesloten zit in de hoogste kamer van de hoogste toren. Bovendien wordt deze toren zwaar bewaakt door een draak, voor vele dappere ridders betekende deze tocht dan ook het einde van hun leven. (dramatische stem, stilte)


Verteller: Ezel en Shrek komen aan bij de hangbrug van het kasteel, deze hangbrug blijkt de enige weg naar het kasteel te zijn. Dit is verschrikkelijk nieuws voor Ezel die hoogtevrees heeft. 

Shrek: Jaa schoon streek hier, maar als ge boodschappen moet doen. HAHAHA *lacht met zijn eigen mop*
*Ezel kijkt bang*
Ezel: Uh Shrek, weet ge nog toen ge zei dat ogers lagen hebben?
Shrek: Ooh ja
Ezel: Awel, ik moet u eigenlijk iets bekennen. Wij, ezels hebben geen lagen. Wij, ezels hebben een broek en als wij schrik hebben dan doen we…
Shrek: Wacht eens effkes, ezels dragen toch geen broek?
Ezel: *geïrriteerd* Ge weet wat ik bedoel!!
Shrek: Ooh ge gaat me nu toch ni zeggen da ge hoogtevrees hebt he?
Ezel: Nee, ik voel me alleen niet zo echt op mijn gemak op een krakerige brug boven een kokende zee van lava!!!! (roept)

*Shrek en ezel wandelen de brug over*

Shrek: Gewoon wandelen en vooral niet omlaag kijken, niet omlaag kijken, gewoon niet omlaag kijken.
*Ezel valt en kijkt omlaag*
Ezel: (roept) Ooh Shrek ik kijk omlaag waaah!
*Ezel loopt achterwaarts verder en praat ondertussen*
Ezel: (roept) Ooh Shrek ik ga eraan ik ga dood ik ga eraan help!!!

*Ezel bereikt zo de overkant*
*Ezel en Shrek gaan naar binnen in het kasteel + spannend muziekje*

Ezel: Zijde gij bang?
Shrek: Nee ezel maar shhhht
Ezel: Ik ook niet

*Maar Ezel loopt dan alleen en schrikt, hij is bang en loopt snel verder tot hij bij Shrek is*

Ezel: Maar weet je het is namelijk helemaal geen schande om schrik te hebben, ik bedoel angst is een verstandige reactie op een onbekende situatie. Wa zeg ik? Een onbekende gevaarlijke situatie! En met een draak die vuur spuwt dan wilt da toch zeker ni zeggen da ge laf zijt?
Alleeh als ge weet wa ik bedoel.. want ik ben zeker geen lafaard he.

Shrek: Ezel twee dingen oké?  (roept boos) KOP-DICHT, allee ga maar zien of ge nergens trappen ziet.
Ezel: Trappen? Ik dacht da we een prinses zochten?
Shrek: Ze zit bovenaan de trap, in de hoogste kamer van de hoogste toren.
Ezel: Huh? Hoe weet gij da allemaal?
Shrek: Da heb ik ooit in een boekske gelezen.
Ezel: Ooh doe gij de draak maar dan zoek ik die trap.

Verteller: Ezel en Shrek gaan elk een andere kant uit, ezel gaat op zoek naar de trap en de dappere Shrek start zijn zoektocht naar de draak.  

*Shrek gaat aan de zijkant van het podium staan, terwijl Ezel naar de trap blijft zoeken en ondertussen tegen zichzelf praat.*

Ezel: *praat snel en zelfzeker* Ik zal de trap vinden, ik trap die trap zo op zijn tenen dat die trap niet meer weet wat boven of beneden is. Ik neem drastische stappen, ik vertrappel hem want ik ben een trap, ik ben DE overtreffende trap!

Verteller: Plots komt Ezel de draak tegen. Ezel is bang en vlucht weg op zoek naar Shrek, maar de draak achtervolgd hem. Wanneer hij Shrek uiteindelijk gevonden heeft, proberen Ezel en Shrek de draak te kalmeren. Hierna gaan ze beiden weer een andere kant uit, maar al snel staat Ezel weer oog in oog met de draak….

*Terwijl de verteller dit vertelt voeren Ezel en Shrek de beschreven handelingen uit.*

Ezel: Ooh wa hebt gij grote tanden!
*draak brult*
*ezel en draak lopen af terwijl ezel het onderstaande zegt*
Ezel: *praat snel* Uhm nee ik bedoel schoon witte tanden, da hoort ge natuurlijk wel vaker zeker? Maar uhm bleekt gij uw tanden ofzo want gij hebt echt nen ongelofelijk schone glimlach! En seg gij ruikt zo lekker!

Verteller: Ondertussen is Shrek bij Fiona aangekomen. Daar ligt ze dan de mooiste prinses die er bestaat, slapend zo diep als Doornroosje dat deed. En ondertussen  wacht ze op een dappere ridder die haar kust en haar uit deze hoogste toren van het kasteel bevrijdt. 

Shrek: Zijde gij Fiona?
Fiona: Ja, dat ben ik.
Shrek: Aah kom op we gaan!
Fiona: Nee!! Ik moet wachten tot een schone ridder mij kust!
Shrek: Oei nee sorry we hebben geen tijd!

*Shrek neemt Fiona mee*

Fiona: Uhm mag ik dan tenminste weten hoe mijn ridder hier noemt?
Shrek: Shrek
Fiona: Ooh Shrek, mijn liefste heer Shrek mag ik dit witte doek aan u geven als teken van dankbaarheid?

*Shrek neemt het doek aan en snut hierin*
*Shrek en Fiona horen de draak en Shrek wandelt die kant uit*

Fiona: Hé Shrek wat doe je? De draak is daar!
Shrek: Ja maar ik heb eerst nog nen ezel te zoeken
*Fiona volgt Shrek en ze komen ezel en de draak tegen, die elkaar aan het verleiden zijn.*
Ezel: *praat snel en verlegen* Uhm neem het niet te persoonlijk maar ik ben eigenlijk nog ni klaar voor een intieme relatie, dus luister laten we een stapje terugnemen en vooral niet te hard van stapel lopen. Laten we elkaar eerst wat beter leren kennen als vrienden.

*Shrek komt ertussen en redt de ezel*
*Ezel en Shrek lopen weg en komen onderweg Fiona tegen*

Ezel: Ooh, hallo prinses.
Fiona: Hij spreekt?
Shrek: Ja maar doet em maar is nekeer zwijgen!

*ze lopen alle drie af*
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Fiona, Ezel en Shrek komen uitgeput aangelopen. 

Fiona: Het is je gelukt! Je hebt me gered! Je bent fantastisch. Je bent… Je bent geweldig. Ik ben je eeuwig dankbaar. 
*Ezel schraapt zijn keel. *
Fiona: En waar zou een dappere ridder zijn zonder zijn nobel paard? 
*Fiona neemt het hoofd van ezel vast en begint hem te aaien*. 
Ezel: Hoorde je dat? Ze noemde me een nobel paard. Ze denkt dat ik een paard ben. 
Fiona: Het gevecht is gewonnen. Je mag je helm afdoen, goede meneer Ridder. 
Shrek: Euh nee. *licht in paniek*
Fiona: Waarom niet? 
Shrek: Mijn haar ligt slecht 
Fiona: Alsjeblieft. Ik wil je alleen maar kussen.
Shrek: Whaat?! Dat stond niet in de advertentie. 
Ezel: Misschien is het een extraatje. 
Fiona: Nee, dat is het lot. Je moet toch weten hoe het gaat.* Met overdreven armbewegingen*  Een prinses, opgesloten in een toren, bewaakt door een draak, wordt gered door een moedige ridder, en dan delen ze de eerste kus der ware liefde. 
*Shrek en ezel kijken verbaast* 
Ezel: Met Shrek? Denk je… Wacht. Denk je dat Shrek je ware liefde is? 
Fiona: Nou ja? 
*Shrek en ezel beginnen hard te lachen.* 
Ezel: Je denkt dat Shrek de ware liefde is! 
*Ezel en Shrek rollen over de grond van het lachen.*
Fiona:  Wat is daar zo grappig aan? 
Shrek: Ik ben je type niet. 
Fiona: Wel waar. Je bent mijn redder. Maar… doe nu je helm af. 
Shrek: Oke, oke, rustig, zoals u wilt, hoogheid. 
*Shrek zet zijn helm af. Fiona kijkt met afschuw. Shrek probeert te glimlachen.* 
Fiona: Je… je bent een oger. 
Shrek: Oh, je verwachtte je droomprins? 
Fiona: Ja eigenlijk wel. Oh nee, dit is helemaal verkeerd. Je hoort geen oger te zijn. 
*Fiona loopt boos weg.* 
Shrek: Prinses, ik ben door Lord Farquaad gestuurd om je te redden, oke? Hij wil met je trouwen. 
Fiona: Waarom kwam hij mee dan niet redden? 
Shrek: Goede vraag. Dat moet je hem straks maar vragen. 
Fiona: Maar ik moet gered worden door mijn ware liefde, niet door een oger en zijn huisdier. 
Ezel: Niet langer een nobel paard dus. 
Shrek: Je maakt mijn taak er niet echt gemakkelijker op. 
Fiona: Het spijt me, maar jouw job is niet mijn probleem. Je mag tegen Lord Farquaad dat als hij me wil redden zoals het hoort ik hier op hem zal wachten. 
Shrek: Oh nee, ik ben geen boodschapper, oke? Ik ben wel een pakjesbezorger. 
Fiona: Oh dat durf je niet!  
*Shrek gooit Fiona over zijn schouder.* 
 
*Na een lange wandeling ligt Fiona nog steeds op de schouder van Shrek. Ze wandelen nu door het bos. Ezel loopt nog steeds achter Shrek en Fiona.*
Ezel: Oke ik heb een andere vraag. Als een vrouw je leuk vindt, maar jij haar niet. Hoe vertel je dat haar rustig, zonder dat ze kwaad wordt? 
Fiona: Zeg haar gewoon dat ze niet je ware liefde is. Iedereen weet wat er gebeurt als je... 
*Shrek geeft Fiona een stoemp. *
Fiona: Hee seg, hoe eerder we in Duloc zijn, hoe beter. 
Ezel: Je zal het er te gek vinden. Het is prachtig! 
Fiona: En mijn aanstaande bruidegom, Lord Farquaad? Wat voor iemand is hij? 
Shrek: Wel prinses, ik zal het zo zeggen. Er zijn maar een ‘klein’ aantal mannen zoals Farquaad.  
*Ezel en Shrek lachen.* 
Ezel: Sommigen vinden dat hij wat ‘tekort’ schiet. 
*Ze lachen opnieuw.* 
Fiona: Hou op. Stop, jullie allebei. Jullie zijn gewoon jaloers omdat jullie niet tegen Lord Farquaad opwegen. 
Shrek: Ja, misschien heb je gelijk prinses. Maar jij mag hem morgen met ons ‘meten’ als je hem ziet. 
Fiona: Morgen? Duurt het zo lang? 
*Fiona kijkt naar de ondergaande zon*. 
Fiona: Moeten we niet stoppen om te kamperen? 
Shrek: Nee, dan zijn we nog langer onderweg. We kunnen nog wel eventjes doorgaan. 
Fiona: Maar er zijn rovers in het bos. 
Ezel: How time-out Shrek, kamperen klinkt best wel goed. 
Verteller: Na het aandringen van Fiona gaan ze op zoek naar een plekje waar ze alle drie kunnen overnachten, na eventjes zoeken hebben ze iets gevonden dat mogelijk een plekje kan zijn waar ze de nacht kunnen doorbrengen. 
 
*Shrek vindt een grot. Ezel staat naast hem.* 
Shrek: Hier! 
Ezel: Shrek, we kunnen wel iets beters vinden. Ik denk niet dat het goed genoeg is voor een prinses. 
Fiona: Nee, het is perfect. Het heeft gewoon een deur nodig.  *Fiona rukt schors van een boom*. Heren ik wens u een goede nacht toe.  
*Ze vlucht snel de grot in voor de zon onder is.* 
Ezel: Zal ik een verhaaltje voorlezen? 
Fiona: Ik zei goede nacht! *boos* 
 
*Shrek en Ezel zijn naar de sterren aan het kijken aan een klein kampvuurtje*. 
Ezel: Shrek, wat doen we als we straks ons moeras terugkrijgen? 
Shrek: Ons moeras?  
Ezel: Je weet wel, als we de prinses gered hebben. 
Shrek: We? Ezel, er is geen ‘we’. Er is geen ‘ons’. Er is alleen maar ik en mijn moeras. En het eerste wat ik ga doen is een drie meter hoge muur bouwen rond mijn grond. 
*Shrek draait zich om. Ezel is teleurgesteld.* 
Ezel: Je hebt me pijn gedaan. Je hebt me veel pijn gedaan. Weet je wat ik denk. Dat hele muurgedoe is alleen een manier om anderen weg te houden. 
Shrek: Nee? Is dat wat je denkt?  *Shrek draait zich terug om.* 
Ezel: Ooh, dit heeft weer met dat uiending te maken he? 
Shrek: Nee, dit is zo’n ‘hou op en laat me gerust’-ding. 
Ezel: Wie wil je weghouden? Wie? 
Shrek: Iedereen, oke? *Kwaad* 
*Ezel is even geschrokken maar gaat dan tevreden verder.* 
*Fiona kijkt stiekem van achter haar deur. De kijker ziet dat Fiona ook een oger is.* 
Ezel: Wat heb je tegen de wereld? 
Shrek: Ik heb geen probleem met de wereld, oke? De wereld heeft een probleem met mij. Men kijkt naar mij en roept: ‘Help! Rennen! Een grote, stomme, lelijke oger!’ *Zucht*. Ze veroordelen me al nog voor ze me kennen. Daarom kan ik maar beter alleen zijn. 
*Fiona kijkt heel verdrietig en gaat terug weg.* 
Ezel: Weet je, toen wij elkaar leerde kennen vond ik je niet alleen een grote, stomme, lelijke oger. 
Shrek: *Vriendelijk* Ja dat weet ik. 
Ezel: Zijn daar ook ezels?  
*Ze kijken samen naar de sterren*. 
Shrek: Wel, er is Kletskouw, de Kleine en Irritant. 
Ezel: Oke, ik begrijp het. En die grote glimmende daar. Die daar? 
Shrek: Dat is de maan. 
Ezel: Oh oke. 
 
Verteller:*We zijn op het kasteel van Lord Farquaad. De zaal staat vol met spullen ter voorbereiding van de trouw. Lord Farquaad ligt in zijn bed en spiegel staat voor het bed.* 
Farquaad: Laat het me nog een keer zien. Spiegel, spiegel, laat haar zien. Laat me de prinses zien. 
*Spiegel zucht. De foto van Fiona wordt getoond. Farquaad drinkt van zijn drankje.* 
Farquaad: Ah, perfect. 


aflevering 7: 9/07
Verteller: de volgende dag komt fiona frisjes uit de grot gestapt. Als ze ziet dat Shrek en Ezel nog slapen besluit ze een wandeling in het bos te maken. *fiona gaat het bos in en ziet een vogeltje op een tak. Ze begint te zingen en de vogel zingt haar na. Fiona gaat steeds hoger en hoger tot de vogel ontploft. Ze bakt de eitjes en begint die te bakken op een vuurtje.* *Shrek wordt wakker.* 
*Ezel in zijn slaap*: 
Ezel: Ja je weet dat ik dat lekker vind. Kom op, schat. Ik vind dit lekker. 
*Shrek schudt Ezel wakker. *
Shrek: Ezel, wakker worden. Wakker worden. 
Ezel: Wat? *Geeuw*. 
Fiona: Goede morgen. Hoe wil je je eieren? 
Ezel: Goedemorgen prinses! 
Shrek: Van waar komt dit allemaal? 
Fiona: Wel, we zijn gisteren niet echt goed begonnen en dat wil ik nu goedmaken. Ik bedoel, jij hebt me gered.  
*Fiona brengt de eieren naar Shrek.* 
Shrek: Bedankt. 
Fiona: Smakelijk. We hebben een drukke dag voor de boeg. 
 
*Ezel, Fiona en Shrek lopen door het bos. Shrek laat een boer.* 
Ezel: Shrek! 
Shrek: Wat? Het is een compliment. Beter eruit als erin zeg ik altijd. Hahaha. 
Ezel: *Fluisterend* Zo kun je je toch niet gedragen in het gezelschap van een prinses. 
*Fiona laat een hele dikke boer. Ezel en Shrek kijken verbaasd naar Fiona.* 
Fiona: Danku. 
Ezel: Ze is al net zo ranzig als jij. 
Shrek: Haha. *Tegen Fiona* Je bent niet echt zoals ik verwacht had. 
Fiona: Misschien moet je mensen niet veroordelen voordat je ze kent. 
*Fiona loopt door en begint te zingen/neurien. Shrek staat nog stil acher haar.* 
Robin Hood: La libertééé!!  
*Robin Hood komt aangelopen en pakt de prinses mee, weg van Shrek. Robin Hood heeft een Frans accent. *
Shrek: Prinses! 
Fiona: He, wat ben je aan het doen? 
Robin Hood: Rustig maar, ma chérie, ik ben je redding! Ik red je van dit groene... beest. 
*Robin Hood kust de hand van Fiona. Afschuw bij Fiona. Shrek komt aangelopen.* 
Shrek:  Hé, dat is mijn prinses. Ga er zelf eentje zoeken! 
Robin Hood: Alsjebielft monster! Zie je niet dat ik het druk heb? 
Fiona: *Kwaad* Luister, vriend, ik weet niet wie je denkt dat je bent... *Wordt onderbroken door RH* 
Robin Hood: Ah ja natuurlijk, wat onbeleefd. Ik zal me even voorstellen. Robin hood roept zijn vrienden. Vrolijke vrienden!! 
*Langs alle kanten komen zijn vrolijke vrienden tevoorschijn. Een rap begint gezongen door de vrienden.* 
 
Ik steel van de rijken en geef aan de armen.     (Gezongen door Robin Hood) 
Hij krijgt een deel maar hij is niet gretig. 
Ik red mooie vrouwtjes. Wat ben ik goed.      (Robin Hood) 
Wat een man! Monieur Hood.     (Allemaal) 
Ik hou van geweld en een lekkere meid.     (Robin Hood) 
Wat hij eigenlijk wil zeggen is... geld. 
 
Als er een oger in het bos	(Vanaf hier Robin Hood, ze gaan met z’n alle langzaam op Shrek af) 
Een dame knijpt is dat slecht, slecht, slecht. 
Als Belle en ‘t Beest is 
Wil ik een gevecht, ‘n gevecht, zwaar gevecht. 
Ik pak m’n wapen  
Doorboor je hart 
Let op jongens  
Want ik ga zo van staaaaart. 
  
*Fiona geeft Robin Hood een trap en hij vliegt weg.* 
Fiona: Amai dat was irritant! 
Vrolijke vriend 1: Jij kleine... *pakt pijl en boog en schiet een pijl die mist*
*Fiona gaat op VV1 af en slaagt hem knock out. De andere vrienden lopen ook op haar af, maar ook die maakt ze hardhandig af. Ze loopt terug naar Shrek en Ezel die met mond open staan te kijken. Pijl moet in Shrek zijn kont zitten* 
Fiona: Vertrekken we? 
Shrek: *verbaasd* Wacht eens even. Shrek loopt Fiona achterna. Waar kwam dat vandaan? Dat was ongelooflijk! Waar heb je dat geleerd? 
Fiona: Eum, als je alleen woont, moet je dat leren voor het geval dat... Er zit een pijl in je kont! 
Shrek: Hoezo? 
Fiona: Shrek is gewond. 
Ezel: Shrek is gewond? Shrek gaat dood! *Paniek*
Shrek: Hoho, het is oke, het gaat wel. 
Ezel: Nee Shrek, ik ben nog te jong. Je kunt me dit niet aandoen. Hou je benen omhoog! Hoest! Kent iemand de Heimlich? 
Fiona: Ezel rustig! Als je Shrek echt wilt helpen, moet je een blauwe bloem met rode doornen zoeken. 
Ezel: Oke ik heb hem, blauwe bloem, rode doorns, blauwe bloem, rode doorns. *Ezel vertrekt en draait zich terug om.* Shrek, als je een lange tunnel ziet, ga dan zeker niet naar het licht. 
Fiona en Shrek: EZEL! 
Ezel: Ahja, blauwe bloem, rode doorns. * Ezel loopt weg.* 
Shrek: Waarvoor zijn die bloemen nodig? 
Fiona: Om van Ezel af te raken. Zit stil, dan trek ik de pijl er uit. 
*Fiona probeert de pijl te pakken te krijgen terwijl Shrek in paniek ontwijkt.* 
Fiona: Niet bewegen! 
*Ezel loopt terug op.* 
Ezel: Blauwe bloem, rode doorns,... Dit zou zoveel gemakkelijker zijn als ik niet kleurenblind was. *Rond Ezel staat het vol met deze bloemen.* 
*Fiona trekt de pijl er half uit en Shrek schreeuwt. Ezel hoort dit. *
Ezel: Hou vol Shrek! Ik kom!  *Ezel pakt bloem.* 
*Fiona probeert de rest van de pijl er uit te trekken als Shrek zich omdraait en Fiona op hem valt. Ezel komt net terug. Hij schraapt zijn keel. Fiona en Shrek schrikken.* 
Shrek: Er is niets gebeurd. We waren alleen... 
Ezel: Als jullie samen wilden zijn, had je het alleen maar moeten vragen. 
Shrek: Kom op! Dat is het laatste waar ik aan denk. De prinses was alleen... 
*Fiona trek de rest van de pijl er uit.* 
Shrek: Aaahhhh! 
Ezel: Is dat, is dat bloed? *Ezel valt flauw.* 
*Shrek pakt ezel op zijn schouder en met z’n allen gaan ze verder op pad. Ze wandelen en zijn gelukkig. Shrek neemt een kikker en blaast deze op tot ballon. Fiona neemt en slang en blaast ook deze op. Ze wandelen verder tot ze in de verte Duloc zien.* 
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*Shrek Fiona en Ezel komen aan dicht bij het kasteel van Duloq.*
Shrek: Daar is het kasteel van heer Farquaad. Daar wacht je toekomst. 
Ezel: Amai das precies ne rijke stinkterd die Farskwat.
*Shrek trapt op de teen van ezel*
Ezel:  Auww
Shrek: We kunnen maar beter verdergaan.
Fiona: Maar Shrek, ik maak me zorgen om Ezel. 
Shrek: Wat!!
Fiona: Kijk naar hem, hij ziet er niet goed uit.
Ezel: Awel merci
Fiona: Dat zeggen ze allemaal. Maar voor je het weet, valt ge van uw stokske. Dood!
*Fiona pakt het hoofd van Ezel tussen haar handen en knielt en kijkt bezorgd*.
Shrek: Weet ge, ge hebt gelijk! Ge ziet er nog wel belabberd uit.
Fiona: Ik zal anders thee zetten.
Ezel: Ik wou eigenlijk niets zeggen, ma ja ik heb zo pijn in mijn nek en als ik mijn nek zo doe…
*Ezel buigt nek heel extreem naar een kant en zegt kraak*
Shrek: Wie heeft er honger? Ik zoek het avondeten.
Fiona: Ik brandhout.
Ezel: Hé jongens, waar gaan jullie heen? Ik heb zo’n zeer aan mijn tenen. Ik voel mijn tenen niet meer! 
*Ezel kijkt naar zijn tenen.*
Ezel: Ik heb geen tenen!! *Zucht en melig* Ik heb een knuffel nodig.

*De avond valt en Fiona, Shrek en Ezel zitten aan een kampvuur bij een oude molen. Ze zijn rat aan het eten.*

Fiona: Mmm, dit is echt zo lekker. Wat is dit?
Shrek: Veldmuis, op het kampvuur.
Fiona: Dat meen je niet. Ma seg, het smaakt.
Shrek: Wel, ik ben ook goed in stoofpotjes. Ik wil niet opscheppen maar mijn veldmuisstoofpotjes zijn de beste.
*Fiona kijkt bedenkelijk naar Duloc.*
Fiona: Morgen zal ik wel een ander diner krijgen.
Shrek: Misschien kun je me een keertje komen bezoeken in mijn moeras? Ik kan verschillende dingen voor je koken: paddenstoelensoep, visoogtartaar,.. Kies maar.
Fiona: Dat zou ik wel leuk vinden. *Fiona kijkt Shrek verliefd in de ogen*
*Shrek kijkt verliefd terug*
Shrek: Uhm, prinses?
Fiona: Ja, Shrek?
Shrek: Ik vroeg me af of jij … eum… of je dat nog op gaat eten? *Shrek wijst naar de halfopgegeten rat*
*Fiona geeft hem de rat* 
*Ezel duikt uit het niets op en verpest het romantische moment*
Ezel: Wauw, is dit niet romantisch? Kijk naar de zonsondergang!
Fiona: ZONSONDERGANG? Oh nee, ik bedoel, het is al veel te laat.
Ezel: Wachtwachtwacht, ik zie waar dit naar toe gaat. Jij bent bang in het donker!
Fiona: Ja, dat is het. Ik ben doodsbang. Ik kan maar best naar binnen gaan nu.
Ezel: Maar wacht prinses, ik was vroeger ook bang in het donker. Maar dat is overgegaan toen… wacht ik ben nog steeds bang in het donker!!
Fiona: Goedenacht *Fiona gaat naar binnen*
Shrek: Slaapwel.
*Shrek en Ezel blijven buiten aan het kampvuur terwijl Fiona binnen haar transformatie naar oger ondergaat.*

Ezel: Aah, nu zie ik pas echt waar dit naar toe gaat. Mijn instinct zegt dat er een spanning tussen jullie is. Ik kan het voelen!
Shrek: Je bent gek! Ik breng haar gewoon naar Lord Farquaad
Ezel: Ohh Shrek, ik heb jullie daarstraks wel bezig gezien. Je bent verliefd! Ga gewoon naar binnen en vertel haar hoe ge u voelt.
Shrek: Ochh, er valt niets te vertellen en zelfs als ik haar iets te vertellen had, zij is een prinses en ik ben een oger. Een lelijke, boze oger. Verliefd worden is niets voor ogers! Dat is zwak. De sneller dit klusje is afgerond, de beter.
*Shrek loopt boos weg*

*We gaan nu over naar Fiona die ondertussen een oger is geworden.*
Kat: Miaauw, miauwww
Fiona: Hallo?
Kat: Mi amore, ge moet niet bang zijn, Het is ik, de Gelaarsde kat. *Spaans accent*
Fiona: Waar komt gij ineens vandaan?
Kat: Ik zit hier al de hele tijd. Ik  heb gehoord en gezien hoe gij van wondermooie princesa naar een oger bent verandert. Ik ken dus nu uw secreto.
Fiona: Ohnee, alstublieft lieve kat, vertel het niet aan Shrek. 
Kat: Jouw geheim is veilig bij mij. Maar vertel prencesa, wat doet een vrouw als u op pad met die ezel en een oger die buiten zitten? Hoort u niet in hogere kringen te vertroeven?
Fiona: Shrek en Ezel brengen mij naar Lord Farquaad. Ik zal morgen met hem trouwen. Shrek brengt mij naar hem omdat hij dan zijn moeras terugkrijgt. 
Kat: Dat zal wel een mooie trouw worden. Maar vertel me meer over het moeras. Het lijkt mij geweldig om een moeras te hebben. Seg princesa, je zou toch niet willen dat iedereen weet dat je een oger bent zeker? Wel, ik zou dat moeras wel willen hebben. Als je niet wilt dat uw secreto uitkomt, zal je dus morgenvroeg voor dag en dauw met mij mee moeten vertrekken. Dan slaapt die andere oger nog en dan is het moeras voor mij!! Moehahahaha
Fiona: Dat kunt u niet maken, dat is chantage!
Kat: Noem het zoals u het wilt, maar ik maak ons alvast klaar voor onze reis naar Duloc. Ga maar slapen princesa, want morgen zal het vroeg worden!

*Ze gaan slapen en de nacht gaat voorbij. In de ochtend is Ezel al heel vroeg wakker. Hij is hevig aan het rondlopen, op zoek naar Shrek die nog weg is na de ruzie van de nacht ervoor.*

Ezel: Ik moet het goedmaken met Shrek. Ik kan een ontbijtje maken voor als hij terugkomt. 
* Ezel begint een eitje te bakken. Hij hoort stemmen uit te molen.*
Kat: Princesa, als u niet sneller verder doet, ben ik genoodzaakt mijn sabel te trekken. We moeten nu vertrekken!!

Ezel: *Ezel raakt in paniek en weet niet wat hij moet doen* Shrekkkk! Fiona is in gevaar! Help! Ohnee, Shrek is hier niet. Ik moet het zelf oplossen. Ik ga in de aanval!
*Op dat moment komt Kat als eerste de deur uit! Ezel gaat in de aanval. Fiona komt nog niet naar buiten omdat ze niet wilt dat iemand haar ziet*
Ezel: Ten aanvaaal!!! Jij gaat Fiona niet meenemen! 
*Er ontstaat een hevig, dramatisch gevecht tussen de twee! Kat is aan het winnen. Ze zijn dicht bij het vuur (met het eitje) aan het vechten. Plots valt kat in het vuur. Ezel twijfelt geen seconde en redt kat uit het vuur. Met veel water probeert hij hem te redden.*
Ezel: Wakker worden, wakker worden! Ik wou je niet vermoorden. OMG, ik heb iemand vermoord!! Ik ga de gevangenis in!
Kat: Ugg, ugg.
Ezel: Hij leeft! Hij leeft! Ik ben vrij!
Kat: Je hebt me gered. Ik heb enkel wat oppervlakkige brandwonden door mijn lange haren. Je hebt me gered! Ik weet niet hoe ik je kan bedanken! Ik zal alles voor je doen.
Ezel: Wauw ik heb een slaafje! Nice wel. Seg, waar is Fiona? Alles oke met haar?
*Ezel gaat de toren binnen en ziet dat Fiona een oger is.*
Ezel: Waar is Fiona, wat heb je met Fiona gedaan? Je hebt haar opgegeten!
Fiona: Ezel, rustig rustig, ik ben Fiona. Ik ben het. Er zit een vloek op mij waardoor ik elke nacht dit word. Dit verschrikkelijk, lelijk beest. Ik wacht op mijn ware redden om hem te trouwen. Daarom moet ik met Lord Farquaad trouwen. Je hebt met trouwens gered. Dat was best indrukwekkend Ezeltje! Bedankt daarvoor, dat was heel dapper van je.
Ezel: Dat is graag gedaan Fiona.
Fiona: Ik schaam me voor mezelf Ezel. *Fiona begint te snikken*
Ezel: Ohh Fiona, het is echt niet zo erg hoor. Oke ik ga niet liegen, ge bent lelijk. Maar ge ziet er enkel in de nacht zo uit. Shrek is lelijk 24 op 7. 
Fiona: Maar ik ben een prinses. Ik moet met Farquaad trouwen. Enkel een ware liefdeskus kan de vloek opheffen.
Ezel: Maar, moet ge echt met Farquaad trouwen? Want gij bent een beetje een oger en Shrek ook. Jullie hebben veel gemeen.
Fiona: Shrek? Ik weet het niet. Ik ben zo lelijk.
Ezel: Vertel hem op z’n minst de waarheid.
Fiona: Eum.. Ik weet het niet.. Ik.. Awel Ezel, je hebt gelijk. Ik ga met Shrek praten.
*Fiona loopt naar buiten*
Fiona: Shrek! Ik moet iets vertellen!
*Er is niemand te zien. De zon komt op en Fiona verandert terug naar prinses. Op dat moment komen Shrek samen met de soldaten van Farquaad en Farquaad zelf aan.*
Fiona: Shrek, alles oke? Wat is er aan de hand?
Shrek: Nog nooit beter geweest. Prinses, ik heb wat meegebracht.
Ezel: Shrek wat heb je gedaan!
Farquaad: Prinses Fiona!
Shrek: Zoals beloofd. Geef maar hier nu.
Farquaad: Goedgoed oger, hier is het contract op papier. Ga maar snel weg, voor ik mij bedenk. *Wendt zich tot Fiona* Oh Fiona, je bent zo mooi. Ik ben Lord Farquaad.
Fiona: Lord, ik wou even ‘kort’ dag zeggen.
Farquaad: Dat is zo beleefd van jou, maar je moet toch geen goede manieren verspillen aan een oger.
Fiona: Je hebt gelijk. Hij kan me niet eens zelf afzetten in Duloc. 
Farquaad: Prinses Fiona. Ik vraag je ten huwelijk. *Hij gaat op één knie zitten.* Wil jij met mij trouwen?
*Fiona kijkt eerst verdrietig naar Shrek, maar is dan vastbesloten*
Fiona: Ja, dat wil ik. Vandaag nog. Voor zonsondergang.
Farquaad: Super! We trouwen vandaag nog!
*Fiona, Farquaad en de soldaten rijden weg.*
Ezel: Shrek wat doe je!! Je laat haar gaan! Je bent gewoon bang van je eigen gevoelens met al uw ajuinenringen. Ze was verliefd op jou, Shrek! Luister naar me!
Shrek: Ze was wat? Hoe kan een prinses nu verliefd zijn op een oger? Dat is onmogelijk. 
Ezel: Neen, ze heeft het tegen me verteld. Ga het haar anders maar zelf vragen.
Shrek: De trouw!! We halen het nooit optijd.
Ezel: Hahah, waar een wil is, is een weg. En ik heb een weg. *Fluiten*
*De draak komt aangevlogen. Samen (gelaarsde kat, Shrek en Ezel) vliegen ze naar de trouw.*


[bookmark: _heading=h.2s8eyo1]Aflevering 9: 10/07 (avond)
Knutselen: altaar, groot karton( aaaaah, diepe stilte,lachen) grote deur voor kasteel, zwaarden, harnassen, blauwe transformersdoek, bloemen voor trouw, kusjes smak, pompoen koets, ezelsdrakenbaby’s, zonsondergang, taart met farquaad en fiona, vuurspuwing voor draak 


Verteller: Vandaag is de dag aangebroken dat Fiona en Lord Farquaad trouwen. Heel het koninkrijk van Duloc is aanwezig op het evenement. De Gelaarsde Kat voelde nadat hij Fiona had afgezet aan het kasteel toch een beetje schuldig tegenover Shrek. Hij is Shrek dus zo snel mogelijk gaan waarschuwen en is bereid hem te helpen Fiona te bevrijden. Ondertussen aan het altaar:

*Lord Farquaad en Fiona staan voor de bisschop/priester aan het altaar. Ze gaan trouwen. In de kerk zitten alle dorpsbewoners van Duloc. De gemaskerde man houdt eerst papier omhoog met ‘aaaaah’.*

Dorpsbewoners: ‘AAAAAAW’
*Gemaskerde man verandert papier naar ‘diepe stilte’. Publiek zwijgt direct.*
Bisschop: *Bisschop praat ontzettend traag.* Beste bewoners van het koninkrijk Duloc. Wij komen hier allemaal samen voor een zeer speciale gelegenheid. Wij zijn getuigen van deze prachtige dag…

Verteller: Ondertussen gaat de zon onder. Fiona begint zich zorgen te maken.
*Fiona begint tegen zichzelf te praten.*
Fiona: Oh nee de zon gaat bij onder! Farquaad mag mijn ogervorm niet zien!
Fiona: *tegen de bisschop*. Oei sorry heer, kan je toevallig niet een paar hoofdstukken skippen tot de ‘ik wil’?! 
Farquaad: hHahahahha. Vurig type,jij, rauwtsjjj. *Farquaad lacht verleidelijk naar fiona en praat dan tegen bisschop.*
Farquaad: Ga maar door, Bisschop.

Verteller: Ondertussen komt draak waarop Shrek, de gelaarsde kat en ezel zitten,  aangevlogen op het pleintje naast het altaar. De mensen zitten binnen in het kasteel en zij hebben het nog niet door. De soldaten schieten in verdediging.

*Draak komt aangevlogen en landt recht op de soldaten. Shrek, de gelaardse kat en ezel komen naar beneden.*

Soldaten: Kijk uit! Een draak! Aaaarg!
Ezel: *Tegen draak* Amai, da was tof. . Als ik u nodig heb, zal ik fluiten naar dat lekkere kontje van je.
Draak: *Geeft ezel een flirterige stoot*. RAUWTSHJ! Vuurspuwen!
Kat: Gaan jullie alvast naar binnen, idioten. Ik houd alvast de soldaten hier tegen! 
Soldaten: PAK ZE!!!!!
 *Shrek en ezel lopen naar binnen. De gelaarsde kat doet zijn schattigheidstruc weer.*
Soldaat: Hey poesje, koetsjie koetsjie koetsjie. 
De gelaarsdekat: Engarde! 
*Ze beginnen te vechten en gaat van het decor af.*

Verteller: Shrek en ezel lopen naar de deur op zoek naar Fiona en Farquaad, ze moeten de trouw tegenhouden!

(Let op:hier moeten dus ook soldaten zijn!)

Ezel: Seg Shrek, wacht eens efkes, je wilt Fiona toch terugwinnen op de juiste manier eh?
Shrek: Ezel, ik heb geen tijd voor uw getater! 
Ezel: Nee shrek ge kunt pas binnengaan als de bisschop vraagt: ‘Als er getuigen zijn in de zaal die bezwaar maken.’ Awel dan moet ge kei hard roepen: ‘Ik maak bezwaar!’
Shrek: *roepend*  Ezel hier heb ik echt geen tijd voor!!!! 
Ezel: *duwt shrek tegen de muur* Shrek, hey hey luistert nu ne keer naar mij eh. Kijk, gij houdt toch van deze vrouw, he?!
Shrek: Ja!
Ezel: Ge wilt ze vasthouden?!
Shrek: Ja!
Ezel: Haar bevredigen?!
Shrek: Ja!
Ezel: *Zingend* Toon dan toon dan toon dan een beetje tederheid!!!.Chickies houden van die romantische rommel.
Shrek: Ja okay, Ezel!!! Wanneer zegt dieje pastoor da dan??!!!
Ezel: Ow shit, moeten we effkes checken…

Verteller: De pastoor begint te praten terwijl shrek en ezel door de spleet van de deur kijken. 

Pastoor: Neem jij, Lord Farquaad, Prinses Fiona als jouw wettige echtgenote, om haar te hebben en te houden, vanaf deze prachtige dag, en in goede en in kwade dagen, voor de rijkere en de armere,...
Ezel: Seg euh, snapte gij daar iets van Shrek? 
Shrek: Seg amai ik heb er genoeg van! 

Verteller: Shrek duwt de deuren open en stormt binnen.

Shrek: IK BEZWAAR!!!!!

Dorpsbewoners: *Alle mensen staan op en zijn verbaasd en schreeuwen.* OGERS!!!! OOOOOh neeee!!!! Lopen!!! 
Shrek: Aaah dag iedereen, hebben jullie het een beetje naar jullie zin? Hehe. Duloc, da is hier heel schoon eh, heel toeristisch. 
Fiona: Wat doe jij hier?!
Farquaad: Amai ‘t is al erg genoeg om te leven wanneer niemand u eigenlijk wilt, maar opdagen op een trouw zonder uitnodiging?!
Shrek: Fiona, ik moet met u praten!
Fiona:  Oh, dus nu wil je wel met me praten?! Ja nee sorry daarvoor is het een beetje te laat dus als je me even wilt excuseren. Ik ga mijn toekomstige man even kussen. 

*Fiona buigt over naar Lord Farquaad om hem te kussen, maar voordat hun lippen elkaar raken, trekt Shrek Fiona weg.*

Shrek: Je kunt niet met hem trouwen!
Fiona: *boos* En waarom niet?! 
Shrek: om-omdat euh, omdat de enige reden dat hij met je wilt trouwen is zodat hij koning kan worden!
Dorpsbewoners: *geshockeerd.* OOOOOOH! WAT?! Dat meen je niet!!! 
Farquaad: Nonsens! Fiona, mijn patatje, luister niet naar hem.
Shrek: Hij is niet jouw ware liefde!
Fiona:  En wat weet  jij in godsnaam over ware liefde?!
Shrek: Ik euh ik euh wel euh….
Farquaad: *sarcastisch* Amai dit is mooi. Hahahahahah. De oger is verliefd geworden op de prinses. Hahahah 
Gemaskerde man	: verandert papier naar ‘Lachen’.
Dorpsbewoners: HAHAHAHAH 
*Gelach duurt even en shrek voelt zich uitgelachen.*
Fiona:Shrek, is dit waar?
*Lord Farquaad onderbreekt hen.*
Farquaad: Wat maakt het uit! Dit is walgelijk! Fiona, schatje, kus me gewoon en dan leven we nog lang en gelukkig. 
*Maar plots gaat de zon onder en Fiona weet dat het te laat is.*
Fiona: s’ Nachts de één en overdag de ander… Shrek ik had je dit al veel eerder moeten laten zien. 

Verteller: Fiona wandelt dramatisch naar achter en gaat naar het zonlicht. Ze doet een hele transformatie tot een oger.
dorpsbewoners : *Geshockeerd valt flauw* OOOOOH IEW.
Shrek: Amai, da verklaart veel!
Farquaad: WALGELIJK! Wachters, ik beveel jullie ze voor eens en altijd te elimineren!
Soldaten: PAK ZE! Bewakers beginnen Fiona en Shrek aan te vallen.
Shrek: NEE!
Soldaten: We hebben ze! Trek ze uit elkaar!
Fiona: Shrek niet loslaten!
Shrek: Fiona!!!!
Farquaad: En smijt mijn vrouw in kerker! Vanaf nu ben ik KONING! En iedereen zal naar mij luisteren!!!
Fiona: Hier kom je niet mee weg, Farquaad. AAAAAw laat me los!!!!!
Farquaad: Soldaten, breng ze weg!!
Fiona: NEEEE! 

Verteller: Ondertussen moeten er meer en meer soldaten aan Shrek hangen, want hij is te groot en te sterk.
Shrek: Blijf van mij af vuile soldaten! Neem dit *boks* en dit! *andere boks*. Ik zweer het jullie, als er nog een van jullie 1 poot durft uit te steken naar fiona, zal het jullie beste dag niet zijn!
 
*Improvisatie gevechtje, te veel soldaten, Shrek is aan het verliezen.*

Fiona: Nee Shrek!
Farquaad: *Bedreigd haar met mes* Aaah nee mijn zogezegde vrouw. Ik heb een betere straf. Ik sluit je op in de toren, voor de rest van je leven!!! IK ZAL ORDE HEBBEN! IK ZAL PERFECTIE HEBBEN! I K  Z A L ….
Draak: RAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAH! *Eet Farquaad op*
Ezel: Allemaal aan de kant. Ik heb een draak hier en ik heb geen bang om ze te gebruiken!!! IK BEN EEN GEVAARLIJKE EZEL!
Draak: BUUUUUURPPP
Shrek: Beter eruit dan erin eh. 
Ezel: *Lacht* Amai dit huwelijk heeft lang geduurd!
Dorpsbewoners: Juichen!
Ezel: Pak ze, Shrek! *knipoog*
Shrek: Fiona, Ik hou van je!
Fiona: Ik ook van jou!

*kus scène* 

Gemaskerde man: *Papier met ‘AAAAAW’* in de lucht.
Dorpsbewoners: AAAAW!

*Fiona begint te transformeren tijdens kus.
Ze valt op de grond.*

Shrek: Fiona? Leef je nog?
Fiona: Euuuuh, ja? Maar, ik snap het niet. Ik dacht dat ik terug een prinses ging zijn. Ik dacht dat ik terug mooi ging zijn.
Shrek: Maar je bent prachtig! 
*Kus scène 2*
Ezel:  Ik hoopte al op een goed einde !

*Smash mouth- I’m a believer*

Shrek en Fiona trouwen. Ze doen trouwscène op de muziek. Alle sprookjesfiguren komen binnen en juichen. 
Fiona gooit bruidsboeket en de prinses beginnen te vechten, maar draak duwt hem op zij en vangt het boeket en knipoogt naar ezel. Ze gaan even van het podium en komen terug met hun baby’s. 
Sprookjesfiguur hakt farquaad van de taart
Iedereen komt apart een buiging doen tijdens het liedje en dan samen buiging 


The end

image1.png
SHReEK




